
Het Lied van Maxi 
 
 

Maximus Musicus, 
Kreeg het koud en rende dus, 

Naar en machtig huis en vond, 
Een hol waar hij lekker slapen kon. 

Maxi, Maxi, Maxi, Maxi muis, 
Wat een reuze pret in het concerthuis! 

Maximus Musicus, 
muziekmuis. 

 
 

 
Violen zingen zalig voluit, 

Zoet en warm is hun geluid. 
Hmmmmmm....................................... 

..................................... 
Trommelslagen, klokken, koperklank, 

Doen wond'ren als een ware toverdrank. 
Maximus Musicus, 

muziekmuis. 
 

 
 

Maximus Musicus 
Vindt klank en tonen curieus. 
T'orkest staat op, einde muziek, 
Luid applaus van't hele publiek! 
Maxi, Maxi, Maxi, Maxi muis, 
Wat een reuze pret in het concerthuis! 
Maximus Musicus, 
muziekmuis.	   


